
Verona 

 

Verona is het meest bekend als stad van Romeo en Julia, Shakespeare's 

legendarische liefdespaar.  

Het veronderstelde balkon van Julia in de Via Cappella, haar graf en de 
kerk waar het huwelijk van dit beroemde paar zou zijn ingezegend, trekken 

jaarlijks vele duizenden toeristen.  
 

Veel bezoekers beschouwen het schilderachtige Verona als een uiterst 
prettige stad, meer ontspannen dan de nabij gelegen toeristen-bijenkorf 

Venetië.  
 

Verona was voor de Romeinen al een belangrijk centrum vanwege de 
ligging aan het eind van de Brennerpas.  

Hier kwamen drie Romeinse wegen samen. De Via Gallia uit het westen is 
nog altijd intact en loopt nu als kaarsrechte weg, omzoomd door fraaie 

platanen, van 
Peschiera aan het 

Gardameer naar 
Verona.  

 
Het centrum van de stad (250.000 inwoners) aan de rivier de Adige is de 

Piazza della Erbe. Vroeger was hier een Romeins forum, nu wordt er 
dagelijks een groentemarkt gehouden.  

 
Het bekendste gebouw van Verona is de Arena, na het Colosseum in 

Rome het grootste bewaard gebleven Romeinse amfitheater. Het bouwwerk 
kan overdag worden bezichtigd, en is tijdens de zomermaanden s'avonds 

het decor van wereldberoemde operavoorstellingen.  
 

Een avond in de Arena is een spektakel dat je een keer moet meemaken 
als je de kans krijgt. Beroemde opera's met gigantische decors en 

massascenes, samen met 25.000 toeschouwers op de tribune zorgen voor een ongekende belevenis!  
De stad kent verder een aantal monumentale paleizen en kerken, leuke winkelstraten en voortreffelijke restaurants.  

Opera 

Ook in 2012 staan er weer een aantal beroemde opera's op het programma van de Arena, onder andere Aida, Carmen, Don 
Giovanni, Romeo en Juliette, Turandot en Tosca.  
Meer informatie op de website van de arena van Verona  
 
Bezienswaardigheden in Verona: 
.Arena di Verona, het Romeinse amfitheater uit de eerste eeuw na Christus. Heeft een uitstekende akoestiek, elke zomer wordt 
hier het Operafestival Verona gehouden. 
.Basiliek San Zeno Maggiore, de kerk met haar hoge klokentoren en indruwekkende kruisgang is een van de mooiste Romaanse 
kerken van Italië. 
.Torre dei Lamberti, toren met een hoogte van 84 meter, boven heb je een schitterend uitzicht over de stad 
.Castelvecchio, de imposante steenrode Scaligeri-burcht, gebouwd in 1354 
.Casa di Giulietta, of Casa Capuleti, het huis van Julia met het beroemde balkon in de Via Cappello 
.Santa Anastasia, gothische dominicanen-kerk 
.Museo Africano, mooie collectie kunst en huishoudelijke voorwerpen uit Afrika 

Markt:  

Dinsdag en vrijdag voor San Zeno Maggiore, woensdag en vrijdag aan de Porta Vescovo.  

Iedere 3e zaterdag van de maand is er een kunst- en antiek-markt op de Piazza San Zeno  

 

 Door: Wil Pirnay 
zie onze Website "vakantie van wil en pascalle" 

http://www.arena.it/
http://www.arena.it/
http://vakantievanwilenpascalle.weebly.com/index.html

